
Onze wijk is de beste

Onze wijk is de beste.
Onze wijk is kampioen.
Daarom zijn wij in het Ouwe Westen,
relatief in goede doen.

Vroeger dacht men: ‘t is geen leven
in zo’n ouwe aandachtswijk.
Maar in 2007
veranderde die kijk.

Toen kwam er eindelijk waardering
en hadden wij zowaar,
met stip een hitnotering
in de lijst van Vogelaar.

refrein

Iedereen die mag hier wonen:
christen, hindoe, islamiet,
autochtonen, allochtonen.
Discriminatie is hier niet.

Nu zijn we aan ‘t gentrificeren.
Dat is op zich geen strop.
Maar als die hipsters niet integreren,
nou, dan rotten ze maar op!

refrein

Wij zijn politiek betrokken
en tot harde aktie bereid.
Want wij blijven steevast knokken
tegen asociaal beleid.

Toch kwam er geen hond naar de stembus
voor ‘t referendum, toen die keer.
Maar dat lag niet aan ons, dus,
maar waarschijnlijk aan het weer.

refrein



Ach, dat Kralingen is best aardig,
met dat bos, met al dat groen.
Maar ‘t is onze wijk onwaardig
omdat wij het beter doen.

Waar eerst nog stoeptegels waren,
groeit nu het groen heel snel.
Wij hebben zeker tig hectaren
geveltuinen XXL.

refrein

Jongelui met baseballpetjes
en met grote capuchons,
gedragen zich heel netjes,
in die prachtwijk hier bij ons.

Graffiti? Dat zal je hier nooit zien.
Daar doen zij niet aan mee.
Hier en daar een “3014”.
Maar dat is toch best oké?!

refrein

Ja, wij zijn hier in het Ouwe Westen
nog het meest in goede doen.
Onze wijk is de beste.
Onze wijk is kampioen!
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